OMA  VERTEL  DEEL 2

Het heeft even geduurd, maar dit is het vervolg van de “memoires”van Thea van Wel-Broens.

Opgetekend door haar kleindochter Christel, aan de hand van de vragen uit het boek “Oma Vertel 's.

Hoe leerde je vroeger jongens kennen:

Daar mocht je nog niet aan denken, pas vanaf je 17e of 18e .

Ze vonden het wel goed dat je een vriendje kreeg, maar dan keken ze thuis eerst wat hij deed:  heeft hij werk, wat voor werk en waar komt hij vandaan? 

Je leerde ze kennen in de kerk, of in het dorp zelf, evt nog op de kermis. 

Je mocht niet uitgaan met jongens van een ander geloof. Daar mocht je vroeger eigenlijk ook  niet mee spelen.

Heb je meerdere vriendjes gehad voordat je trouwde ?

Ja twee, daarna heb ik opa leren kennen. Ik heb opa leren kennen toen hij met de vrachtwagen altijd langs kwam rijden in de Bagijnenstraat.

En dan werd ik geplaagd van “daar komt hij weer aan”. 

Hij reed dan ook altijd met de vrachtwagen zo kort langs, dat hij me bijna van de fiets af reed en riep dan, “tot vanavond hè”.

Het was liefde op het eerste gezicht. In eerste instantie moest ik niet zoveel van hem hebben, toen hij voor de eerste keer voorbij kwam met de vrachtwagen, maar toen zag je elkaar niet zo vaak, moesten allebei werken.

We zagen elkaar in het begin altijd op de woensdag en de zaterdag. 

Het eerste kusje heb ik in Nijmegen gehad in de Grotestraat bij mw. Brakels (Was een meubelzaak waar ik werkte). Ik kende opa toen 2-3 maanden. 

Mocht je alleen met hem afspreken?

Dat mocht wel, maar ik moest wel toestemming aan mijn vader vragen of ik uit mocht. Mijn vader had opa wel “goedgekeurd”, hij had een vrachtwagen en hij had een Mercedes.

Seksuele voorlichting:

Daar werd niet over gesproken. Toen ik 17 was werd ik bij een bevalling geroepen, omdat er niemand anders was. Maar daar had ik voor die tijd nog praktisch niks over gehoord of van gezien.

Wanneer heeft opa u ten huwelijk gevraagd:

Hij heeft mij tijdens een wandeling, bij de Graafse brug, ten huwelijk gevraagd. Ik was toen 24 en opa 28. Daarna zijn we snel getrouwd, ik was toen 25. “Het was een moetje”. Ik was zwanger van Riet. We zijn in het zwart getrouwd, in de rouw, mijn vader was in dat jaar overleden. Het was een sobere bruiloft. Kerk, gemeente. Geen feest, wel eten. 

Nadat  we getrouwd waren zijn we allbei blijven werken. Ik als huishoudelijke hulp, opa nog steeds als vrachtwagenchauffeur. Dat heb ik gedaan tot mijn 75e, bij boeren en in gezinnen en als laatste nog bij  Deken van Haaren. Opa  heeft tot zijn 57e als chauffeur gewerkt, vachtwagen-, bus- en heftruckchauffeur. 

Hij kon toen in de VUT.

Het krijgen van kinderen was toen iets vanzelfsprekends, je had toen nog geen voorbehoedsmiddelen. De kerk had daar geen invloed op. Daar koos je zelf voor, die kreeg je gewoon. 

Hoe was het om voor het eerst moeder te worden ?

Heel emotioneel, want ik had zelf geen moeder meer. Maar wel heel mooi. Ik was heel gelukkig en dat ben ik nu nog. 

In 1950 heb ik Riet gekregen. In 1952 kreeg ik een zoon , Jan en Hemmie kwam vier jaar later nog om de hoek kijken in 1956. 

Toen de kinderen er waren, hebben we ook altijd nog andere mensen in huis gehad, om wat geld bij te verdienen.  We hadden het niet breed in die tijd. 

Zo hebben we van de psychiatrische inrichting patiënten in huis gehad, die waren overdag werken in de inrichting.

Daarna hebben we blinden van het blindeninstituut “Henricus” in huis gehad. Die werkten overdag ook en waren er dan tussen de middag, 's avonds en 's nachts. 

Toen “Henricus”naar Nijmegen verhuisde, hebben we politie-agenten in huis gehad, die werkten in Grave bij het politiebureau en waren bij ons in de kost, totdat ze zelf een woning hadden. 

Ik heb ook heel lang eten gekookt voor de arrestanten die in het politiebureau in hechtenis zaten in afwachting van hun veroordeling. Dit hebben we nog gedaan tot eind jaren 80. 

Hoe voelde je je toen je voor het eerst oma werd?

In 1975 ben ik voor het eerst oma geworden van kleinzoon Sander. Ik voelde me emotioneel, maar heel rijk. Sander is de zoon van mijn dochter Riet, 

In 1978 ben ik voor de tweede keer oma geworden, van kleindochter Christel. 

Daarna zit er een leeftijdsverschil tussen de kleinkinderen. 

Bram kwam in 1988 en Janne in 1993, dit zijn de kinderen van Jan. Daarna kreeg Hemmie nog twee kinderen, Job in 2002 en Pleun in 2004. 

Het leeftijdsverschil tussen de oudste en de jongste kleinkinderen is zo groot, dat er ongeveer 1 generatie tussen zit. 

Toen Sander en Christel nog klein waren hebben  opa en ik regelmatig opgepast. 

Toen Riet en Wim de kantine van GVV'57 gingen runnen,  in het begin op de dinsdagavond en in de weekenden konden de kinderen bij ons terecht als ze niet in de kantine wilden blijven.

Toen die wat ouder waren, hoefde oppassen niet meer zo, maar kwamen ze op de zondag altijd eten, als Riet en Wim van  GVV af kwamen. Ze vonden  het leuk om af en toe te komen logeren.

Ook op Bram en Janne hebben opa en ik opgepast, eerst in Wijchen op Bram, daar hebben we veel met hem gewandeld. Later in Gemert ook op Janne.

Toen oppassen niet meer nodig was, zijn we regelmatig gaan kijken bij het voetballen of bij het motorcrossen van Bram en het paardrijden van Janne.

Op Job hebben we in de Ruyterstraat ook nog wel gepast. En toen Pleun er was ook zo nu en dan nog op de Arnoud van Gelderweg.  Voor hen waren we al meer een “echte”opa en oma.

Nu komen Job en Pleun (sinds het overlijden van opa) nog wel eens gezellig logeren en passen ze op mij.  

Achterkleinkinderen:

In april 2007 ben ik voor het eerst overgrootmoeder geworden. Mijn oudste kleinzoon ( Sander), kreeg een dochter, Livia. In hetzelfde jaar kreeg mijn oudste kleindochter (Christel) een zoon, Mycha. In 2010 werd ik voor de derde keer overgrootmoeder.   Christel werd moeder van dochter, Celina. Zij  noemen me “Omi”. 

Ik ben wel blij, dat opa ze ook nog allemaal heeft meegemaakt. Hij kon daar ook ontzettend van genieten.

Ik zie de kinderen en kleinkinderen best wel vaak.

De achterkleinkinderen Mycha en Celina komen wekelijks een of meerdere keren even binnenwippen. 

Livia zie ik wat minder, omdat ze in Italie woont. Maar we hebben regelmatig via Skype  kontakt als ik op zaterdag bij Riet ben (jaja, ik ga met de tijd mee !!). Als ze dan in Nederland zijn kent ze mij en is het meteen vertrouwd.

Al die klein- en achterkleinkinderen houden me “jong”. 

Ik krijg ook regelmatig bezoek van neven en nichten, daar ben ik ook blij mee.

Dat geeft voor beide partijen denk ik toch nog een stukje “thuis”. Zij hebben hun ouders niet meer en voor hen sta ik daar het dichtste bij. Voor mij houden zij mijn broers en zussen dichtbij.

Ik hoop  nog jaren  te kunnen genieten van al deze fijne bezoekjes.

Dat houd mij “op de been”

Lieve groetjes,

(Tante) Thea van Wel- Broens
